
Wie vanuit de hemel kijkt 
 

Een kleine draad in een weefgetouw 

Ook al is hij wonderschoon 

Ziet zelf niet wat zijn plaats is  

In het grote ontwerppatroon 

 

Vele stenen vormen de hoge berg 

Ook al lijk één steen de top 

Maar wat zou die steen zijn zonder 

alle stenen onderop? 

 

Dus wat is het leven van iemand waard 

Wie weet waar dat uit blijkt? 

Dat kan niemand zien van een plek op aard  

En het wordt pas gezien 

Voor wie vanuit de hemel kijkt 

 

Lailailailailielaillai enz. 

 

Wie ooit een oase zocht 

en bij een fata morgana kwam 

Die begrijpt dat goud veel minder waard is  

Dan een gevonden lam 

 

En als iemand geld en goed verliest 

Is dat werkelijk zijn eind 

Of start een heel nieuw leven  

Met de zon die mooier schijnt? 

 

Dus wat is het leven van iemand waard 

Telt wat hij heeft bereikt? 

Telt er wat hij heeft, wat hij heeft vergaard 

Dus telt wat hij heeft? 

Het antwoord is simpel zo verklaard 

Voor wie er vanuit de hemel kijkt 

 

En dus delen wij wat we hebben met jou 

Een gelijk verdeelde dis 

Als er niets is dan krijgt ieder 

altijd alles wat er is 



Geen mens die weet waar de wind hem blaast 

En je krijgt vaak maar één kans 

Dus ook al ken je de passen niet 

Plaats je mee en dans 

Vind je plaats doe mee en dans! 

 

Lailailailailielaillai enz. 

 

Dus wat is het leven van iemand waard 

Telt wat hij heeft bereikt? 

Dat kan niemand zien van een plek op aard 

Wie weet hoe dat blijkt 

Dat is te zien 

Dat is te zien 

Voor wie vanuit de hemel kijkt 
 

  

 


